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Die ons hult in taal opdat wij leven
Die om mij smeekt

Psalm 119 Gij Levende voor altijd en eeuwig
Deuteronomium 30, 11-14.17-19
Het woord dat ik u heden geef
Kees Kok
Dan zal ik leven
Sacrament van hoop
Onze Vader & vredewens
Die mij droeg

Hij wil zijn bij mensen

Nog voor chaos

Opening
Welkom & gebed

Lied
Voorlezing

Lied
Toespraak 

Lied
Tafeldienst

Onze Vader & vredewens
Brood breken

Voorbeden
Lied

Bemoediging & zegen
Lied





Die om mij smeekt
Die ik heb afgeweerd
Zolang ik kon.

Die mij niet sleurde, niet duwde, maar wenkte
Over uw drempel.
Die de sluier van mijn angst
Niet scheurde, maar optilde.
Die met enkel uw stem mij zo vermurwde
Dat ik wilde.

Die om mij smeekt
Die ik heb afgeweerd
Zolang ik kon.

Ooit door geruchten over U geknecht
Nu zonder angsten eindelijk
Verwacht ik U.

Die om mij smeekt
Die ik heb afgeweerd
Zolang ik kon.







Gij, Levende, voor altijd en eeuwig
staat uw woord rechtop, in de hemel

uw trouw duurt alle mensen-geslachten
de aarde staat, door U gegrondvest

door u verordend, tot op vandaag –
alles staat, U ten dienste.

Was uw Thora niet mijn vreugde geweest
ik was verzonken in mijn ellende.

Nooit vergeet ik wat staat geschreven,
mijn leven lang niet – ik leef ervan.

U behoor ik toe, bevrijd me.
Ik smeek U, zeg me wat ik moet.

Ploert en Schender beramen mijn dood
doe mij verstaan wat Gij zegt.

Ik weet: aan alles is een grens gesteld.
Maar grenzeloos wijd zijn uw woorden. 

Psalm 119, 12
vers 89-96



Het woord dat Ik u heden geef





Toespraak 
door 
Kees Kok

klik HIER voor de tekst

‘Wat geen oog heeft gezien’

230730-Kees-Kok.pdf


Dan zal ik leven, dan zal ik leven.

Het zal in alle vroegte zijn, als toen.
De steen is weggerold.
Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht 
verdragen.
Ik loop en struikel niet.
Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet –
wij zijn in bekenden veranderd.



Zoudt Gij ooit mij beschamen?
Zend uw licht en uw trouw.
Doe mij gaan op uw weg.

Gezegend Gij die eeuwig hier nu zijt.
Jezus uw gerechte indachtig 
delen wij dit brood en deze beker,
sacrament van hoop dat niets onmogelijk is bij u
en zingen om een nieuwe aarde.

Doe mij gaan op uw weg.
Zend uw licht en uw trouw.
Zoudt Gij ooit mij beschamen?
Amen. 
Kome wat komt.

Sacrament van hoop



Die mij droeg op adelaarsvleugels
die mij hebt geworpen in de ruimte;
en als ik krijsend neerviel
mij ondervangen met uw wieken
en weer opgegooid
totdat ik vliegen kon
op eigen kracht
op eigen kracht.
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